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(intro) 
En ik kijk hem aan in zijn blauwe ogen 
En ineens is Daan in mijn hart gevlogen 
En hij vraagt van hey 
Wil je met me mee 
Naar de leden-dag van de FVD? 
En ik denk shit, nee 
En ik blijf alleen 
Dus ik swipe maar weer door in het kattencafé 
 
 
(Refrein) 
Ik heb de liefde in mijn broekzak 
Draag de ware altijd mee 
Als ik mijn telefoon erbij pak 
Zoekend naar mijn nummer twee 
Blijf ik hopen op een prins te paard met haren in de wind 
Dus ik blijf vol spanning kijken naar wat tinder voor mij vindt 
 
 
(couplet) 
Oh kijk, Twan dat is een man 
Hij staat zo krachtig op de foto 
Staat zo prachtig op de foto 
Houdt een vis vast aan zijn vin 
Hij hengelt menig vrouw en vis naar hem 
Dus duid’lijk t’is een man 
Die alle harten vangen kan 
Maar toch, in vis heb ik geen zin 
 
 
(couplet) 
Jeetje, Jop die is zo top 
maar onvoorstelbaar onvoorspelbaar 
en hij is zo onbereikbaar 
een bericht zit er niet in 
en luister Olaf die is zo maf 
doet zich voor als een adonis 
maar het is gewoon kapsones 
noemt zichzelf in elke zin 
 
 
 
 
 
 



(couplet) 
Oh nee, Freddie dat kan echt nie 
En die Willem ik blokkeer hem 
Wat een heer ik rapporteer hem 
Al dat falen hakt erin 
Toch telkens weer niet elke keer niet 
Moet ik echt op tinder zwerven 
Als ik niet alleen wil sterven 
Oh die app, het heeft geen zin 
 
(refrein) 
Ik heb de liefde in mijn broekzak 
Draag de ware altijd mee 
Als ik mijn telefoon erbij pak 
Zoekend naar mijn nummer twee 
Blijf ik hopen op een prins te paard met haren in de wind 
Dus ik blijf vol spanning wachten naar wat tinder voor mij vindt 
 
(outro) 
Ergens in de stad, in een klein cafeetje 
Zit een man met kat daar zo in zijn eentje 
En ik vraag van hey 
Wil je met me mee 
Eeuwig samen zijn wij zo met z’n twee 
En hij zegt oké 
Maar ik kom alleen 
Als dat samen zijn is in een kattencafé 


